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Wie kent ze niet? De treinwagonnetjes van Märklin die volgens mij op de afdeling speelgoed 
in plaats van bij modelspoorbouw horen. Wat een foeilelijke dingen. Ze stralen eigenlijk precies 
dat uit wat je als modelbouwer echt niet op jouw baan wilt hebben. 
Op de M-baan waren wij in het bezit van zes van deze monsters. In overleg met de andere 
leden uit de groep heb ik ze maar eens meegenomen naar huis alwaar ik ze uiteen genomen 
heb. De rode bakken zwart gespoten en daarna met een schuurspons, vol met op roest lij-
kende verf, bestempeld zodat het aanzicht van deze karretjes er ineens anders uit kwam te 
zien. Dezelfde handelingen heb ik toen ook maar met het onderstel gedaan en daarbij de reling 
een gele tint gegeven. 
De week daarna het resultaat ter goedkeuring van de maatjes weer mee naar de club geno-
men alwaar ik gestimuleerd werd om verder te gaan en de bakken te gaan vullen met het 
materiaal wat er ook behoort in te zitten als zij gebruikt worden bij een kolenmijn. 

 


